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 Tijdens Tsjerkepaad 2025 
exposeert Anne Huitema in de Mattheüstsjerke.

Kom in actie voor de Voedselbank  
Dit is een oproep om in actie te komen voor 
de voedselbank.  
Dit keer vragen wij geen geld maar af en toe 
2-4 uur van je tijd. Er is n.l. behoefte aan hulp 
bij de inzameling van voedsel bij winkelacties. 
Op korte termijn al bij de actie bij AH begin september! 
Winkelacties zijn hard nodig omdat we meer klanten krijgen en er 
minder voedsel overblijft uit verspilling. Winkelacties worden jaarlijks 
5 x georganiseerd bij de supermarkten in Opsterland 
Meld je aan en ervaar hoe leuk het is om mee te doen! Bel met 06 
3889 0118 en u krijgt Gepke aan de lijn. Of geef u op door een email 
te schrijven naar info@voedselbankopsterland.nl 
Mogen wij ook jouw naam ook noteren? 
 
 
Giftshop Voedselbank.  
Van de producten die we uitdelen is 
het aandeel dat van verspilling wordt 
gered steeds kleiner. Er is daarom 
veel voedsel dat we moeten 
inkopen, vooral fruit en groenten. Dit 
doen we van de donaties en giften. 
Wekelijks willen we graag iedereen die dit nodig heeft gezonde en 
gevarieerde boodschappen meegeven.  
Doneren kan eenvoudig door een bedrag over te maken op:  
IBAN - NL39 RABO 0101715978 t.n.v. de Stichting Voedselbank 
Opsterland. 
  
Een andere mogelijkheid is via  
https://www.voedselbankopsterland.nl . Hier kunt u boodschappen 
selecteren en betalen. Deze worden dan aan de Voedselbank 
Opsterland gedoneerd. 
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Om te beginnen…     

                   
                       Een teken aan de wand  

 

Wij leven in een ingewikkelde tijd. Kerkvader Augustinus heeft gezegd: ‘Wij zijn de tijden.’ 

Daarmee bedoelde hij: wij mensen bepalen hoe de tijd is, waarin wij leven. Aangezien wij 

mensen ingewikkelde wezens zijn, zijn alle tijden dus ingewikkeld. Maar de tijd waarin wij 

leven lijkt wel heel erg ingewikkeld.  

 

Oekraïne vecht met Rusland. Rusland en Europa beloeren elkaar. Israël en Palestijnen 

maken elkaar het leven onmogelijk. Europa en Amerika weten niet meer wat ze aan 

elkaar hebben. Binnen Europa is de eenheid eveneens vaak ver te zoeken. Binnen ons 

eigen land is het ook al hommeles. De zomervakantie is nog niet eens voorbij, of opnieuw 

heeft een partij de regeringscoalitie verlaten. Eind oktober mogen we weer naar de 

stembus. Wat de uitkomst brengen moge... we weten nu al dat het vormen van een 

nieuwe regering uiterst moeilijk zal zijn. Dankzij ons eigen stemgedrag.    

 

Juist wanneer de tijden donker zijn, is ieder lichtpuntje, hoe klein ook, van waarde. Zo’n 

lichtpuntje is, wat ik onlangs een verpleegkundige hoorde vertellen. Ze zei: ‘In het 

ziekenhuis weten we heel snel of een patiënt bij een kerk hoort. Weet je hoe? Dat zien 

we aan de kaarten die iemand krijgt. Meestal heeft een kerklid na een paar dagen al een 

muur vol kaartjes. Je ziet andere patiënten er vol verbazing naar kijken.’  

Het zal vast niet altijd zo gaan als die verpleegkundige vertelde, maar ze zal het ook niet 

helemaal verzonnen hebben. Ook voor kerken zijn de tijden niet makkelijk. Ook in de 

kerken staan de neuzen (en de harten) niet altijd dezelfde kant op. Maar blijkbaar leven 

de mensen die tot die kerken behoren nog altijd met elkaar mee. En dat is bijzonder in 

een wereld die piept en kraakt onder verdeeldheid en individualisme. In kerken worden 

mensen nog altijd geraakt door het oude maar altijd weer nieuwe bijbelse verhaal over 

verbinding, verzoening, liefde, vrede.   

 

Lang geleden schreef Franciscus van Assisi het volgende gebed: 

 

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 

Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 

laat mij vergeven wie mij beledigde, 

laat mij verzoenen wie in onmin leven, 

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 
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Stuk voor stuk grote woorden. Maar in een eenvoudig kaartje aan iemand die ziek is, 

worden deze woorden zichtbare werkelijkheid. In een ingewikkelde tijd als de onze 

vormen de kaartjes op de muren van de ziekenhuizen een hoopvol teken aan de wand.   

 

 

Dominee Frans Willem Verbaas 

 

 

Kerkdiensten       

 
 
 

7 september  ds. Frans Willem Verbaas                           Tentdienst 
10.30 uur    ouderling van dienst Rinse Spits   
   collecte Cliniclowns  
   dienst in Langezwaag met  

de Brass Band Opsterland 

   →  meer informatie: zie ook pagina 5 

  
21 september  dhr. Rinse Spits                                                  
10.00 uur   ouderling van dienst Martine Zwaagstra 
   collecte Werelddiaconaat (Libanon)   
                         dienst in Langezwaag, organist Jelger Goudberg 
 
5 oktober  ds. Frans Willem Verbaas             Startdienst 
9.30 uur  ouderling van dienst Tjitske de Jong 
   gezamenlijke dienst in Tijnje met de Bazuin  

   → meer informatie: zie ook pagina 6 
 

 
Tussentijdse wijzigingen zijn niet helemaal uit te sluiten 

Tijd en plaats kunt u ook vinden via onze website: www.kerklangezwaag.nl 
 

Of  ontvangt u de nieuwsbrief van de kerkenraad 
Of  u ontvangt een bericht via facebook.com/pknlangezwaag/ 

 

Kijk voor o.a. de actuele nieuwsbrief 

op: 
www.classisfryslan.nl 

Minsken fan ‘e wei – Nijsbrief fan ‘e classis #5  

http://www.kerklangezwaag.nl/
http://www.classisfryslan.nl/
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Gemeentenieuws en gemeenteactiviteiten  
 

Terugblik studieverlof  

Na mijn zomervakantie in juli, heb ik vier weken, tot zondag 24 

augustus, studieverlof gehad. Omdat in mijn andere gemeente, 

Tijnje-Terwispel, een zeer betrokken gemeentelid overleed 

(Pieter Kik) en enkele andere gemeenteleden met ernstige 

ziekte te kampen hadden, heb ik deze studieperiode af en toe 

onderbroken. Maar voor het overige kijk ik terug op leerzame 

en productieve weken. Ik heb mij verdiept in de geschriften van 

de middeleeuwse dichteres Hadewijch, die leefde van ongeveer 

1200 tot 1260. Met het oog op een historische roman die ik 

over haar wil schrijven, heb ik geprobeerd een beeld te krijgen 

van haar mystieke thema’s en van de tijd waarin ze leefde. Ook 

heb ik een opzet gemaakt voor de te schrijven roman.  

In laatste twee dagen van mijn studieverlof heb ik al mijn notities en verslagen 

gesorteerd, geprint en laten inbinden door de onvolprezen drukkerij Lageveen In 

Gorredijk, zodat ik een begin kan gaan maken met het werkelijke schrijfproces. Dat 

proces zal wel anderhalf à twee jaar in beslag nemen. Dagelijks anderhalf uur achter de 

computer, en tussen de kerkelijke en huiselijke besognes door veel nadenken. Denk niet 

dat dit een zwaar corvee is. Ik doe het graag, het is mooi om iets te creëren, en het houdt 

me van de straat. Fijn dat ik mij enkele weken in de spiritualiteit en leefwereld van 

Hadewijch heb kunnen verdiepen.  

 

Anne Huitema exposeert in de Mattheüstsjerke  
Tot en met zaterdag 14 september is de Mattheüstsjerke op zaterdagmiddag geopend ter 

bezichtiging. We hebben Anne Huitema, graficus en al zijn hele leven woonachtig in 

Langezwaag uitgenodigd deze zomer werk van zijn hand in de kerk te exposeren. Dit heeft 

geresulteerd in een prachtige, stijlvolle tentoonstelling van zijn etsen. Anne is op 

zaterdagmiddagen zelf regelmatig aanwezig om bezoekers over zijn werk te vertellen. 

Iedere zaterdag komen er weer mensen langs in de kerk, mensen uit de buurt, mensen 

die Langezwaag en Anne kennen, of gewoon vreemdelingen, om even in de 

Mattheüstsjerke te verwijlen. Vaak leidt dit tot mooie ontmoetingen. De PG Langezwaag 

e.o. dankt Anne Huitema en alle ‘kerkoppassers’ voor hun medewerking.  

 

Optreden Russel Elford en band 
Op zaterdagmiddag 16 augustus kreeg Tsjerkepaad een bijzondere invulling door ene 

optreden van het jazztrio Trinezz, bestaande uit zangeres Inez Timmer, bassist Theo Smit 

en de Langezwaagse gitarist Russell Elford. Af en toe repeteren deze muzikanten in het 

Lokaal, dit keer verzorgden zij een openbare repetitie in de Mattheüstsjerke.  
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Het was swingend, ontroerend, professioneel en verrassend! Wat een talent! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tentdienst op zondag 7 september met de Brass Band Opsterland   
Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 september viert Langezwaag weer het 

jaarlijkse dorpsfeest. Thema is dit jaar ‘voudt’, een woord waarin heldere 

geesten onder ons de foute spelling van het woord ‘fout zullen 

herkennen. De vraag naar ‘goed en fout’ zal centraal staan in de 

tentdienst in de feesttent, waaraan de Brass Band Opsterland zal 

meewerken, en die om 10.30 uur zal beginnen. Ondergetekende (FWV) 

zal voorgaan en we zullen in Dodo van Haska en broeder Isidorus enkele 

oude bekennen mogen begroeten. Na afloop staan koffie, thee en wat 

lekkers uiteraard klaar.    Van harte welkom! 

 

Een bijzondere doopdienst op zondag 14 september in Tijnje  
Op 14 september zal bij onze buren in Tijnje een bijzondere doop plaatsvinden. Marina 

Chyryk, afkomstig uit Oekraïne en sinds drie jaar met haar twee zoons woonachtig in de 

Ulesprong, heeft gevraagd of zij gedoopt mag worden. In haar thuisland is zij nooit 

‘officieel’ gedoopt. Maar sinds zij als vluchtelinge in Nederland woont, heeft zij zoveel 

kracht en troost bij God gevonden, dat zij als dankbaar getuigenis hiervan de doop wil 

ontvangen. Het liefst gaat zij helemaal kopje onder in het doopwater, en we hebben 

inmiddels een plan gemaakt om dit voor elkaar te krijgen. Op zondag 14 september is er 

in de Mattheüstsjerke geen dienst, dus wat houdt u tegen om aanwezig te zijn bij de doop 

van Marina? Ze zal uw aanwezigheid zeker op prijs stellen.  

 
Emeritaat ds. Ron Lafeber, ds. Frans Willem Verbaas consulent in Gorredijk 
Op zondagmorgen 7 september zal ds. Ron Lafeber officieel een punt zetten achter zijn 

predikantschap in de Ontmoetingskerk van Gorredijk. Een jaar geleden al bereikte hij de 

pensioengerechtigde leeftijd, maar daarna heeft hij nog een jaar voor 50% doorgewerkt. 

   jazztrio Tinezz 
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Maar nu komt zijn pensioen (of: emeritaat) echt in zicht. Het zij hem na 41-jaar 

ambtswerk  gegund! Ik ben gevraagd om in de vacaturetijd consulent te zijn. Dat wil 

zeggen dat ik de kerkenraad van de PG Gorredijk en de beroepingscommissie met raad 

terzijde zal staan. Maar ik zal geen praktische werkzaamheden (pastoraat, voorgaan in 

diensten, catechese) op me nemen. Ik zie dit consulentschap als een mooie gelegenheid 

om de kerkelijke en persoonlijke banden met Gorredijk aan te halen.  

 

Startdienst 5 oktober 2025:        dienst in Tijnje, maaltijd in Langezwaag 
Net als in vorige jaren starten we het kerkelijk seizoen 2025-2026 ook dit jaar samen met 

onze protestantse buren uit Tijnje en Terwispel. De startdienst wordt gehouden op 

zondag 5 oktober in de kerk van Tijnje en zal beginnen om 9:30 uur. De Bazuin zal weer 

een partijtje meeblazen. Na de dienst is er koffie, en daarna is iedereen uitgenodigd om 

via een speelse omweg naar Langezwaag te gaan, en daar samen in de kerk te lunchen. 

Nadere informatie volgt.  

 

De dominee blijft, maar gaat verhuizen 
Een predikant woont doorgaans in een pastorie. Voordeel daarvan is, dat pastorieën vaak 

prima woningen zijn (met soms een verrassend mooie tuin). En aangezien de predikant 

niet telkens een eigen huis hoeft te zoeken (huren of kopen), is de overstap naar een 

andere gemeente vrij eenvoudig te maken. Bijkomend voordeel is, dat je je als predikant 

weinig zorgen hoeft te maken om zaken als: schilderwerk, lekkages, verzakkingen enz. Dat 

is immers de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Maar er is ook een nadeel: 

de predikant die met pensioen gaat, vindt zichzelf opeens terug als starter op de 

woningmarkt, en dat is tegenwoordig geen makkelijke positie. Hoewel mijn pensioen nog 

toekomstmuziek is (ik ben nog maar 63!), leek het Marianne en mij toch verstandig om 

niet tot het allerlaatste moment te wachten. Vandaar dat we in het voorjaar een bod 

hebben gedaan op een huis aan de oostkant van Heerenveen, in de wijk Skoatterwâld. 

Tot onze verbazing werd ons bod geaccepteerd. Op 1 oktober is de overdracht. Behalve 

het verven van een paar muren hoeven we (voorlopig) niets aan het huis te doen. We 

kunnen er zo in. Op 10 oktober is de verhuizing. We verlaten de Langezwaagse pastorie 

na drie-eneenhalf jaar met de nodige pijn in het hart. Langezwaag is een prettig dorp, en 

ik vind het fijn om als predikant deel uit te maken van het dorp of de wijk waar je werkt, 

ook al is dat dorp er maar één van de vijf die tot mijn ‘kerkelijk territorium’ behoren. 

Anderzijds zijn Marianne en ik gewoon blij met deze stap. De eigen woning geeft ons 

woonzekerheid, we zitten straks maar een paar kilometer verderop, en in plaats van een 

prachtige tuin krijgen we een prachtig landgoed (Oranjewoud) om de hoek. Ons nieuwe 

adres wordt vanaf 11 oktober : Minstreel 7, 8448 TH Heerenveen. Ons vaste 

telefoonnummer blijft: 0513-856992.  

 

Bijpraten na de kerkdienst van 2 november                                                                  
De kerkenraad heeft zich inmiddels gebogen over de vraag, wat te doen met de pastorie  
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na onze verhuizing. De voorkeur van de kerkenraad gaat duidelijk uit naar tijdelijke 

verhuur. Aansluitend op de kerkdienst van zondag 2 november wil de kerkenraad deze 

kwestie graag met de gemeenteleden na de dienst bespreken, want onroerend goed-

zaken gaan de hele gemeente aan. Tijdens dit gemeentegesprek wil de kerkenraad ook 

uitleggen welke stappen wij als gemeente moeten nemen om als ‘veilige gemeente’ door 

het leven te gaan. Daarbij moet gedacht worden aan: een gedragscode, Verklaringen 

Omtrent Gedrag (VOG’s) voor vrijwilligers, en de beschikbaarheid van een 

vertrouwenspersoon. 

Noteert u deze datum, zondag 2 november, alvast in uw agenda! 

In Memoriam Wytske van der Burg- de Jong 
Op woensdag 13 augustus is Wytske van der Burg – de Jong overleden. Zij stierf een week 
na haar 100e verjaardag, in Gorredijk, waar ze woonde in een appartement boven de 
bibliotheek, met uitzicht op de parkeerplaatsen tussen de Albert Heijn en Zij van Rinsma. 
Wytske de Jong werd geboren in Kortezwaag, en trouwde met Sjirk van der Burg die was 
opgegroeid in Langezwaag, namelijk in de pastorie-boerderij aan ‘t Hou, tegenover de 
kerk. Ze kregen drie zonen en woonden onder meer in Lemmer en in Harderwijk, waar 
Wytske een tijd voorzitter is geweest van de Plaatselijke Protestantenbond. Na het 
pensioen van Sjirk van der Burg verhuisden ze terug naar Friesland, eerst naar 
Lippenhuizen en tenslotte naar Gorredijk. Sinds 2008 was zij weduwe. Wytske van der 
Burg was een zelfstandige, karaktervolle vrouw. Ze kon en wilde niet ‘ja en amen’ zeggen 
op alles wat in de kerk wordt geleerd en geloofd, maar de contacten bleven hartelijk. Op 
maandag 18 augustus is zij naast de toren van de Mattheustsjerke begraven, bij haar 
man, na een afscheidsbijeenkomst die door haar zoons werd geleid.  

 
Dominee Frans Willem Verbaas (FWV) 

 

Uit de Regio  

Inspiratie voor Regio Zuidoost Friesland 2025-2026 

Bij dit nummer van Rond de Preekstoel vindt u opnieuw het ‘Gele boekje’ dat is 

samengesteld door de samenwerkende kerken in onze regio. Een mooie ontwikkeling is, 

dat twee kerkelijke gemeenten uit de regio zich in het nieuwe seizoen bij ons aansluiten. 

Het gaat om de Protestantse Gemeenten Viapacis Beetsterzwaag-Olterterp en Tjalleberd-

De Knipe. De inbreng van deze twee kerken komt de kwaliteit van ons aanbod ten goede, 

en we hopen natuurlijk op nog meer belangstelling voor onze activiteiten. Het frisse, 

nieuwe omslag van het inspiratieboekje is een van de eerste resultaten van de jonge 

samenwerking. 

We hebben ons best gedaan een breed aanbod samen te stellen. Liefhebbers van kunst 

kunnen iconen bezichtigen in Beetsterzwaag en Lettelbert, de aangrijpende film Le fils de 

l’autre (De zoon van de ander) zien en bespreken, of vier avonden poëzie lezen. Wie zoekt 

naar spirituele verdieping kan stap voor stap kennismaken met ‘de geestelijke weg’ of 
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deelnemen aan een avond bibliodrama. Liefhebbers van (bijbel)verhalen kunnen terecht 

bij verteller Stephan de Jong die in de adventstijd zijn gehoor meeneemt op de weg van 

de drie Wijzen, en bij pastor Marie Tiesinga die in de veertigdagentijd vertelt over de 

ontmoetingen van Jezus in tuin van de opstanding. Tijdens twee ‘pastorale avonden’ 

nemen deskundige spreeksters ons mee naar onderwerpen die even gevoelig als 

herkenbaar zijn. Verlies-en rouwtherapeute Renate Martini bespreekt/ deelt tien 

inzichten rond rouwen, en predikante Marjan van Hal vat de vraag ‘Gaan jouw kinderen 

nog (naar de kerk)?’ bij de hoorns. En wie graag creatief bezig is, is in De Knipe welkom 

om in de weken voor Pasen een paaskaars te versieren voor de gemeente of voor zichzelf.   

Samen kunnen we meer, weten we meer, leren we meer, krijgen we meer voor elkaar. U 

bent van harte welkom bij een of meer activiteiten die in dit boekje worden aangeboden!  

Dominee Frans Willem Verbaas 

Muziek Meezing Festijn 
De stichting KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een 

Verstandelijke Beperking) organiseert zaterdagmiddag 4 oktober 

een muzikale middag voor iedereen.Er zijn verschillende groepen 

en mensen die optreden, waarbij iedereen mee kan zingen. U en 

jij kunnen genieten van het keyboard-orkest “Melodica”, van Sjirk 

en Berend (zang en keyboard), van Aron Veninga (band) en als 

klap op de vuurpijl van Elly Zuiderveld, Jolien Damsma en Jan 

Borger. 

De middag begint om 13.30 uur in het kerkgebouw De Arke te 

Drachten. Het adres is Flevo 161. De sluiting is rond 16.30 uur. 

Er is koffie, thee, fris met wat lekkers. En niet te vergeten: Alles is 

gratis! U en jij zijn van harte welkom. Zie ook onze website: 

www.kmvhfriesland.nl  Namens de KMVH-Friesland,  

ds. Piet Hulshof (secretaris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciscus preekt voor de dieren:   kleurplaat en zoek de 10 verschillen 

http://www.kmvhfriesland.nl/
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Kerkendag 2025 

Schrijf in de agenda 26 oktober Regionale Kerkendag. 

Als Raad van Kerken zijn we al weer druk bezig een mooi programma voor deze dag in 

elkaar te zetten met thema : Wat doet muziek met jou? 

We beginnen in de Skans met een  viering waar veel muziek in zit en met samenzang van 

verschillende stijlen. De een heeft liever Johannes de Heer en de ander houdt van 

Opwekking. Ook is er in moderne muziek vaak een bijbelse achtergrond te herkennen. 

We proberen in de beperkte tijd die er is een reis door de kerkelijke muziek te maken. Dit 

onder leiding van de regionale pastores en met medewerking van het Interkerkelijk koor 

Gorredijk. 

Dit is de kans om elkaar te ontmoeten vanuit de diverse kerkelijke gemeenten uit de Raad 

van Kerken regio van Tijnje tot en met Jubbega en van Hemrik tot aan Mildam. Na de 

viering in de Skans zijn er verder activiteiten in en rondom de Ontmoetingskerk Gorredijk. 

Koffiedrinken, een gezamenlijke maaltijd en middag activiteiten.  

Het middagprogramma is nog niet definitief, maar we willen zeker weer de goede doelen 

markt organiseren. Bent u, als lid van een van de kerken van de regio, actief betrokken bij 

een goed doel, of bent u zelf initiatiefnemer, dan bieden we de mogelijkheid dat doel te 

presenteren in de Ontmoetingskerk. Graag opgave bij uw contactpersoon of bij Joke 

Rudolphy E: jrudolphy@home.nl  

We houden u/ jou op de hoogte. Tot ziens op 26 oktober! 

COLLECTES 

        Collectedoelen                     QR-codes 
7 september   Cliniclowns 

Een clown past natuurlijk helemaal niet bij artsen en de zorg. Juist daarom 

kunnen Cliniclowns iets bijzonders doen voor zieke kinderen, kinderen met 

een beperking of mensen met dementie. Al eeuwen zijn clowns verwonderd 

en nieuwsgierig naar alles wat ze zien, doen precies wat eigenlijk niet mag en 

zetten de realiteit op zijn kop. Als clowns mogen ze de regels en rollen in het 

ziekenhuis of verzorgingshuis dus een beetje overhoopgooien en al hun 

aandacht richten op het welzijn, op de mens achter de patiënt. 

 

21 september   Werelddiaconaat 

Libanon – Eigen bedrijf biedt jongeren inkomen en hoop 

Door de economische crisis in Libanon is de werkloosheid torenhoog. Veel  

jonge mensen willen emigreren, omdat er nauwelijks ruimte is op de krappe  

arbeidsmarkt. Kerk in Actie-partnerorganisatie Lutheran World Relief biedt  

jongeren een vaktraining in ondernemersvaardigheden.  

mailto:jrudolphy@home.nl
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Met een klein startbedrag kunnen ze daarna een eigen bedrijf beginnen. Van zuivel- naar 

kledingindustrie: in veel sectoren zijn nu meer jonge ondernemers te vinden. Op hun beurt 

bieden zij anderen weer werk én inkomen. Dat biedt hoop in zware tijden.    

U kunt uw collecte overmaken door gebruik te maken van de QR-codes. Deze codes zijn 
ook te vinden bij het collecterooster op de website www.kerklangezwaag.nl. 
 

Collecteopbrengsten  
 

18 mei 2025 Missionair werk €     53,80 

   1 juni 2025 Nederlands Bijbelgenootschap €     73,00 

 29 juni 2025 Werelddiaconaat Moldavië  €   171,50 

 13 juli 2025 Voedselbank €   134,05 

 27 juli 2025 Terres des Hommes €     89,10 

 10 augustus 2025 Zomerzending Cuba €     95,05 

 

Hoe kwam het christelijk geloof in Friesland? 

Deel 4 
Na de reformatie in Friesland in 1580 deelden de dorpen Langezwaag, Kortezwaag, 

Terwispel en Lippenhuizen een predikant. Na 1633 vond er splitsing plaats en kregen 
Lange-en Kortezwaag samen één predikant en dat bleef zo tot 1850. In dat jaar kwam er 
ook een splitsing van kerken tussen Langezwaag en Kortezwaag. De reden daarvan was 
dat door grensverlegging Luxwoude in de Gemeente Opsterland kwam te liggen en aan 

de kerkelijke gemeente van Langezwaag werd toegevoegd.    

Langezwaag was een boerendorp met een kleine kern die werd gevormd door de kerk, 
de pastorie, de school en een paar huizen. De boerderijen lagen verspreid aan voetpaden 
en wijken en de medewerkers woonden in of naast de boerderij. Aan het niet meer 
bestaande Twaddepaed (lopend van de boerderij van Jan Brouwer (Lange Ein) tot het 
tuincentrum Bontebok) stonden tientallen boerderijen en kleine woningen. Eerst op het 
hoogveen en later op de moerige grond was het over het algemeen goed boeren (’t welck 
aldaar overvloedichlijck wasset’) en Langezwaag wordt in geschiedschrijving bestempeld 
als het ‘rijckste’ dorp van heel Opsterland. In tegenstelling tot vele andere dorpen was 
het grondbezit in handen van ‘eigenerfde boeren’ en niet van de adel. Het waren veelal 
boeren die zowel de kerk bestuurden (het paard op de torenspits laat dat wel zien) als de 
dorpen Langezwaag en Luxwoude. Zo benoemden de boeren de dorpsrechte. Maar zij 
moesten wel jaarlijks verantwoording afleggen aan de ‘grytman’ en zijn bijzitters 
(burgemeester en wethouders).  

Het kerkgebouw met kerktoren zoals we die nu kennen stamt uit 1782. Daarvoor was er  
een stenen kerkgebouw met steunpilaren aan de buitenkant om de hoge muren te 
stutten en stond links voor de kerk een klokkenstoel met twee klokken. In het huidige 
kerkgebouw werden de twee klokken ook weer geplaatst maar tijdens de WO 2 zijn ze 
door Duitse bezetter omgesmolten voor de wapenindustrie. In 1948 is er een nieuwe klok 
weer in de kerktoren gehangen met het door Douwe Maat geschreven opschrift:  

http://www.kerklangezwaag.nl/
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In bange tiid mei fule striid 
Liet ek us klokken swije, 1943 

Mar nei forrin, brocht mienskipssin 
Yn ’t lege plak in nije. 1948 

De klokken in de kerktoren hadden indertijd een belangrijke functie voor het ritme van de 
dag, omdat klokken in huis of horloges niet voor iedereen nog waren weggelegd. Zo werd 
er drie keer op een dag de klok geluid door de onderwijzer of de koster. Op zondag werd 
de klok geluid voor de aanvang van de kerkdienst en ook bij feest- en herdenkingsdagen. 
Als iemand was overleden, kon men aan de wijze van beluiden horen of de overledene 
een man, vrouw of kind was. Ook bij een begrafenis werd de klok geluid. Het luiden van 
de klok op gezette tijden van de dag verviel in 1923 toen er met subsidie van de 
gemeente vier wijzerplaten en een uurwerk op de kerktoren kwam te staan. Bovendien 
konden de werkers op het land vanaf 1891 vanuit de nieuwe zuivelfabriek de stoomfluit 
horen die op gezette tijden werd geblazen.  

 

 

 

 

 

 

Een kerkkoor werd opgericht op 14 september 1927. Het koor kwam voort uit de 
zangschool van jeugd van 13-15 jarigen, die de zondagsschool hadden verlaten. Het 
animo was zeer groot en in de eerste jaren waren er meer dan 60 leden. De leiding was in 
handen van ds. en mevr. Natzijl. Het doel was niet alleen ontspanning en het zingen van 
godsdienstige liederen, maar ook om bij bijzondere gelegenheden medewerking te 
verlenen aan kerkdiensten.  

De vrijzinnige Hervormde Vrouwenvereniging in Langezwaag werd op 10 februari 1939 
opgericht en had ten doel een band te vormen tussen de vrouwelijke lidmaten en het 
godsdienstig-kerkelijke leven in het dorp te bevorderen. Aanvankelijk werd er veel 
gebreid: sokken, kousen, truien en borstrokken. Met kerstmis werden deze uitgedeeld 
aan minder bedeelden en na de 1955 werden ze verkocht op de jaarlijkse braderie t.b.v. 
de kerkvoogdij. Tijdens en na de WO II waren ook niet-lidmaten van de kerk welkom bij 
de vrouwenvereniging.  

(In de volgende Rond de Preekstoel het vijfde en laatste deel van deze serie.) 

Hielke de Vries 

Interieur van de Mattheüstsjerke rond het 
midden van de vorige eeuw 



Momenteel is de woning van de diaconie, aan De Finne 25 te Langezwaag, 
niet te huur omdat deze wordt bewoond door Oekraïense vluchtelingen 

Contactgegevens kerk Langezwaag, Luxwoude , Jonkerslân 
Predikant 
Ds. Frans Willem 
Verbaas 

’t Hou 2A  8404 GH  Langezwaag T: 0513 85 69 92 
M: 06 39 51 08 98 

E: dominee@kerklangezwaag.nl 
Koster  
Henk de Vries 

Jister 40  8404 GZ  Langezwaag M: 06 29 52 69 72 
E: koster@kerklangezwaag.nl 

Ouderling / 
Scriba Rinse Spits 

Schansburg 48  8401 SG  Gorredijk M: 06 22 46 56 71 
E: scriba@kerklangezwaag.nl 

Ouderling 
Tjitske de Jong 

Paradys 1A  8404 BV  Langezwaag M: 06 10 84 44 09 
E: tjitske.dejong.reidsma@gmail.com 

Administratie -
kerkrentmeester 
Jan Postmus 

’t Hou 28  8404 GJ  Langezwaag M: 06 12 71 02 67 
E: facturenkerkrentmeesters@kerklangezwaag.nl 

Bankrekeningnummer kerkrentmeesters: NL10 RABO 0334 6003 08
Ouderling - 
kerkrentmeester 
Martine 
Zwaagstra 

’t Hou 5  8404 GH  Langezwaag M: 06 38 69 47 63 
E: martinevansteinvoorn@gmail.com 

Ouderling 
Leo Veldman 

Lang’ Ein 4  8404 BN  Langezwaag T: 0513 68 91 01 
M: 06 52 63 84 66 

E: Veldman.I.m@gmail.com 
Diaken/ 
administratie 
diaconie 
Geartsje Cuperus 

’t Hou 28  8404 BN  Langezwaag M: 06 15 36 34 33 
E: geartsjecuperus@gmail.com E:facturendiaconie@kerklangezwaag.nl 

Bankrekeningnummer diaconie: NL39 RABO 0334 6028 90
Diaken 
Sietske Hendriks-
Hooisma 

Jister 46  8404 GZ  Langezwaag T: 0513 68 89 88 
M: 06 27 55 23 53 

E: hooisma.sietske@gmail.com 
Diaken 
Liset Otten 

’t Hou 20  8404 GH  Langezwaag T: 0513 68 96 33 
M: 06 82 97 49 25 

E: lisetotten@live.nl 
Administratie 
begraafplaats 
Henk de Vries 

Jister 40  8404 GZ  Langezwaag M: 06 21 99 48 91 
E: begraafplaats@kerklangezwaag.nl  

Kerkrentmeester 
Erik Zwaagstra  

’t Hou 5  8404 GH  Langezwaag M: 06 42 85 48 27 
E: kerkrentmeester@kerklangezwaag.nl 

Redactie 
kerkblad 
Jelly de Vries 

De Nije Sleat 9 8403 BE Jonkerslân M: 06 20 68 15 55 

E: kerkblad@kerklangezwaag.nl  
Beheer website / 
communicatie 
Wietse Bosma 

Skoalplein 29  8404 GV  Langezwaag T: 0513 68 99 08 
M: 06 45 63 04 63 

E: webmaster@kerklangezwaag.nl /E: 
communicatie@kerklangezwaag.nl 

Beheer Facebook 
Debora 
Zeldenrust 

Lang’ Ein 4  8404  BN Langezwaag M: 06 54 91 79 21 
E: facebook@kerklangezwaag.nl 

mailto:begraafplaats@kerklangezwaag.nl
mailto:kerkblad@kerklangezwaag.nl


 

Kom in actie voor de Voedselbank  

 

 

Dit is een oproep om in actie te komen voor de voedselbank.  
Dit keer vragen wij geen geld maar af en toe 2-4 uur van je tijd. Er is n.l. behoefte aan hulp bij de 

inzameling van voedsel bij winkelacties. Op korte termijn al bij de actie bij AH begin september! 

Winkelacties zijn hard nodig omdat we meer klanten krijgen en er minder voedsel overblijft uit 

verspilling. Winkelacties worden jaarlijks 5 x georganiseerd bij de supermarkten in Opsterland 

Meld je aan en ervaar hoe leuk het is om mee te doen! Bel met 06 3889 0118 en u krijgt Gepke aan 

de lijn. Of geef u op door een email te schrijven naar info@voedselbankopsterland.nl 

Mogen wij ook jouw naam ook noteren? 

Giftshop Voedselbank.  

Van de producten die we uitdelen is het aandeel dat van verspilling wordt gered steeds kleiner. Er is 

daarom veel voedsel dat we moeten inkopen, vooral fruit en groenten. Dit doen we van de donaties 

en giften. Wekelijks willen we graag iedereen die dit nodig heeft gezonde en gevarieerde 

boodschappen meegeven.  

Doneren kan eenvoudig door een bedrag over te maken op:  

IBAN - NL39 RABO 0101715978 t.n.v. de Stichting Voedselbank Opsterland,  

Een andere mogelijkheid is via  https://www.voedselbankopsterland.nl . Hier kunt u boodschappen 

selecteren en betalen. Deze worden dan aan de Voedselbank Opsterland gedoneerd. 

 

mailto:info@voedselbankopsterland.nl
https://www.voedselbankopsterland.nl/
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