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Om te beginnen
    

 

                  Een heel mooi antwoord 

 

 

Dat is een zin die vragen oproept. Waarom ging Jezus na zijn dood naar de hel? Wat is de 
hel eigenlijk? En bestaat hij echt?  Zo ja: waar dan?  

komen. Die voorstelling leidt inderdaad tot de terechte vraag: Wat had Jezus, die louter 
goedheid was, dan eigenlijk in de hel te zoeken?  

naar de plek waar de doden zijn. Daar bevrijdde hij alle goede, godvruchtige mensen, die 
in de eeuwen voor hem hadden geleefd, van de ketenen van de dood. Later meende 
Luther dat Jezus naar de hel ging omdat hij nog een appeltje had te schillen met de duivel. 
Jezus zocht zijn tegenstrever thuis op en ontnam hem zijn macht.  

uitgaven van de belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland uit 2004 
lezen w
Hiermee komen we waarschijnlijk ook dichter bij de oorspronkelijke betekenis. Want dit 
is wat gezegd wil worden: Jezus is werkelijk dood geweest. Zoals wij allemaal eens dood 
zullen zijn. Maar omdat Jezus op de derde dag is opgewekt uit de dood, mogen wij erop 
vertrouwen dat ook wij eens met Jezus uit de dood zullen opstaan.  

Toch wil ik u de volgende, ontroerende anekdote niet onthouden. Een onderwijzeres had 

dat hij zichzelf van het leven beroofde. Een paar dagen later vroeg een meisje aan de juf: 

s eerst even sprakeloos 
 

 

Dominee Frans Willem Verbaas 
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Kerkdiensten    

Voor meer informatie: zie ook op pagina 4 en 5

17 april ds. Frans Willem Verbaas              Witte Donderdag       
19.30 uur  ouderling van dienst Martine Zwaagstra Heilig Avondmaal

collecte Rudolphstichting 
gezamenlijke dienst in Langezwaag
organist Jan Postmus

18 april ds. Frans Willem Verbaas                              Goede Vrijdag
19.30 uur ouderling van dienst Tjitske de Jong    
                       gezamenlijke dienst in Langezwaag

organist Jan Postmus

19 april ds. Frans Willem Verbaas Stille Zaterdag         
21.30 uur ouderling van dienst Sietske Hendriks

gezamenlijke dienst in Langezwaag
organist Jan Postmus 

20 april            9.00 uur Paasontbijt      Pasen
10.00 uur ds. Frans Willem Verbaas

ouderling van dienst Geartsje Cuperus 
collecte Noodhulp (Oekraïne)
gezamenlijke dienst in Langezwaag
organist Jan Postmus en

Paaskoor o.l.v. Meta Oostingh

4 mei ds. D. Hasper          
11.00 uur ouderling van dienst Leo Veldman

collecte Nooldhulp (Soedan)
dienst in Langezwaag, organist Annette Notenbomer

18 mei ds. S.Hofstra         
10.00 uur ouderling van dienst Leo Veldman

collecte Missionair werk
dienst in Langezwaag, organist Jan Postmus

                      Tussentijdse wijzigingen zijn niet helemaal uit te sluiten
Tijd en plaats kunt u ook vinden via onze website: www.kerklangezwaag.nl

Of ontvangt u de nieuwsbrief van de kerkenraad
Of  u ontvangt een bericht via facebook.com/pknlangezwaag/

Kijk voor o.a. de actuele nieuwsbrief op:
www.classisfryslan.nl
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Gemeentenieuws en gemeenteactiviteiten 

Bij de diensten in de Stille Week en op Eerste Paasdag 

De week die aan het Paasfeest voorafgaat heet vanouds de Stille of Goede Week. Deze 
week begint op Palmzondag (13 april), en eindigt een week later met het Paasfeest. De 
dienst op Palmzondag wordt gehouden bij onze protestantse buren in Tijnje. De diensten 
op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag (Paaswake) en Eerste Paasdag 
houden we, eveneens samen met onze buren, in de Mattheüstsjerke van Langezwaag. De 
diensten worden voorbereid door een werkgroep die is samengesteld uit leden van beide 
gemeenten. Het samenbindende thema van de alle diensten in de Stille Week is:  

Als nieuw, omdat Pasen het feest van de totale vernieuwing is. 
Bijzonder is dat de paasdatum van de Westerse (onze) en van de Oekraïens-Orthodoxe 
kerk dit jaar samenvalt. De Raad van Kerken van Gorredijk e.o. organiseert daarom geen 

dit jaar Oekraïners uit om in de eigen dorpskerken Pasen mee te vieren. Dat betekent 
onder andere dat wij het Paasontbijt in de Mattheüstsjerke (zie hierboven) beginnen met 
het zegenen van de paasmandjes die Oekraïens christenen traditiegetrouw op Pasen 
meenemen naar de kerk.  

Op Witte Donderdag (17 april) vieren we het Heilig Avondmaal, en aan het eind van de 
dienst wordt het liturgisch centrum leeggeruimd als voorbereiding op de Goede Vrijdag . 
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Op Goede Vrijdag (18 april) luisteren we naar het lijdensverhaal van Jezus, zoals de 
evangelist Mattheüs dat heeft opgeschreven. In het lijdensverhaal van Jezus herkennen 
we het lijden van de wereld, en van ons zelf  

Tijdens de Paaswake op Stille Zaterdag (19 april) wordt de nieuwe paaskaars brandend de 
donkere kerk binnengebracht. We luisteren naar sleutelteksten uit Oude en Nieuwe 
Testament over het thema: opstanding. En wie wil kan in de Paaswake door het aanraken 
van het doopwater zijn of haar doop gedenken. 

Het Paasfeest (20 april) beginnen we om 9:00 uur met een feestelijk Paasontbijt in de 
Mattheüstsjerke. Om te beginnen worden dan de paasmandjes gezegend die onze 
Oekraïense gasten traditiegetrouw op Pasen meenemen naar de kerk. Na het Paasontbijt 
vieren we met elkaar de opstanding van Jezus uit de dood in een dienst waaraan een 
gelegenheidskoor zal meewerken.  

Opgave voor het ontbijt is niet nodig, iedereen is welkom en kan gewoon aanschuiven. 

Iedereen alvast een Fleurich Peaske gewenst! 

Inzamelactie voor Oekraine goed verlopen 

 

Eind februari en begin maart is er opnieuw in 
samenwerking met de Fryske Riders een inzamelactie 
voor Oekraïne georganiseerd. Ook dit keer is de actie 
goed verlopen. Er is royaal ingeleverd in Het Lokaal. Een 
bijzonder woord voor dank aan basisschool It Aventoer, 
dat een groot aandeel heeft gehad in het leveren van 
dozen gevuld met houdbare levensmiddelen en allerlei 
nuttige gebruiksartikelen. Tige tank! 

 

       Dominee Frans Willem Verbaas (FWV) 
 
 
COLLECTES 

         Collectedoelen                    QR-codes 
17 april    Rudolphstichting 

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst 
dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een 
zelfredzame en evenwichtige volwassene. Voor het uitvoeren van de 
projecten en programma's heeft de Rudolphstichting (financiële) steun 
nodig. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en 
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samenwerkingspartners geven de Rudolphstichting de kans om vernieuwende projecten te 
starten voor uithuisgeplaatste kinderen. 

20 april    Noodhulp 

Oekraïne  Steun voor inwoners en ontheemden 
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de 
toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen 
met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en 
slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra bieden 
kwetsbare families onderdak, delen voedsel- en zadenpakketten en 
medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij het 

 
 
4 mei     Noodhulp 
Soedan  Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan 
In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Tot nu toe zijn meer dan 
13.000 mensen omgekomen en 7,3 miljoen mensen gevlucht, waarvan 1,5 
miljoen naar het buitenland. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt 
Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soedan en 
Ethiopië. Vluchtelingen ontvangen landbouwmaterialen, schoon drinkwater, 
keukengerei, zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, 
spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de 

  
 

18 mei     Missionair werk 
Nederland  De kerk op social media 
Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale media. Dus als je ze wilt 
bereiken met de boodschap van geloof, hoop en liefde moet je daar zijn. 
Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met diverse christelijke online 
platformen waar jongeren via social media makkelijk terecht kunnen 

bijvoorbeeld identificatiefiguren en rolmodellen vertellen wat het christelijk 
geloof voor hen betekent. Een eigentijdse manier om jongeren vast te 
houden.  

U kunt uw collecte overmaken door gebruik te maken van de QR-codes. Deze codes zijn 
ook te vinden bij het collecterooster op de website www.kerklangezwaag.nl. 
 
Collecteopbrengsten  

23 februari 2025 Dorcas   19,80 
 9 maart 2025 Zending (China) 107,81 
23 maart 2025 Werelddiaconaat (Moldavië) 138,65 
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(Dorpshistoricus Hielke de Vries is in de geschiedenis van de bekering (kerstening) van 
Friesland en Langezwaag gedoken. In een serie van 5 artikelen zullen zijn bevindingen 
worden afgedrukt in Rond de Preekstoel. In dit Paasnummer het eerste artikel.) 

Hoe kwam het christelijk geloof in Friesland? 
Deel 1 

Wat nu Friesland is, was in de 7e eeuw een strook land die van Zeeland  langs de kust van 
de Noordzee doorliep tot aan Denemarken. De zuidgrens van Frisia, zoals de naam toen 
luidde, was de rivier de Rijn. Door het ontbreken van bruggen was de Rijn/Waal een 
natuurlijke grens. Boven de Rijn waren het de Germanen die de dienst uitmaakten, onder 
de Rijn waren dat de Franken die die onder gezag stonden van de Romeinen en 
christelijke bisschoppen.  

In het toenmalige Frisia was de macht in handen van adellijke families. Er was nog geen 
gemeenschappelijk gezag, iedere streek had zijn eigen wetten en regels. Het landschap 
was ook divers. Langs de kust waren er her en der vruchtbare kleigronden, meer 
landinwaarts bestond het land uit moeras, veen en schrale zandgronden. De schaarse 
bevolking op het platteland leefde van wat de natuur ter plaatse opbracht. In het 
noordelijk deel, op de vruchtbare kleigronden, werden terpen aangelegd om s winters 
droge voeten te houden. In de veengebieden en op de zandruggen tussen de rivieren de 
Boorne, de Tjonger en de Lende kon men in de zomer leven, maar in de winter trok men 
zich terug naar de hogere zandgebieden, wat nu Ooststellingwerf is.  

De kerstening van de Friezen is een proces geweest van ruim 3 eeuwen. Het begon 
halverwege de 7e eeuw. De altaarsteen van Langezwaag stamt uit het einde van die 
periode, uit de 11e, begin 12e eeuw. Later meer hierover.  

Over de religie van de Friezen gedurende de periode 700 v.Chr. tot ca. 200 n. Chr. is niet 
veel bekend. Men was ongeletterd en legde dus niets schriftelijk vast. Kennis werd alleen 
mondeling overgeleverd aan volgende generaties. Romeinse geschiedschrijvers hebben in 
enkele overgebleven notities beschreven dat de Romeinen handeldreven met de Friezen 
en dat blijkt ook uit archeologische vondsten van Romeinse producten in afgegraven 
terpen.  

Vanaf de 7e eeuw hebben verschillende katholieke missionarissen de Friezen beschreven 
als west-Germaanse ongelovigen of heidenen (= volk van de heide). De schrijfvaardige 
evangeliepredikers hadden niet veel goede woorden over voor de heidense rituelen, 
waarmee de Friezen hun goden vereerden, zoals: voorouderverering, de heiligdommen 
voor Wodan en Donar, waarzeggerij, grafgiften voor de doden, de verering van heilige 
bomen en de aanbidding van de zon. Kortom: de Friezen hingen een tamelijk achterlijke 
religie aan, in de ogen van de missionarissen. Enkele van die heidense rituelen zijn 
trouwens nog altijd in gebruik. De bekendste is wel het kerstfeest, dat een mengeling is 
van christelijke (de geboorte van Jezus) en heidense (het vieren van de zonnewende) 
tradities. 

De gezamenlijke noemer is de geboorte, midden in de 
donkere winter, van nieuw leven en nieuw licht. 
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naaldboom!) past hierbij. Ook Pasen is, althans voor een deel, van heidense oorsprong. 
De missionarissen mengden de verering van de lentegodin Eastre (het Engelse woord 
voor Pasen is Eastern!) met de verrijzenis van Jezus Christus. Op de zondag na de eerste 
volle maan in de lente werd de vernieuwing van het leven gevierd. De voorbereidingen 
van de nieuwe oogst kon

iddag voor gewas en arbeid
jongs af aan aangepast en vermengd met lokale heidense gebruiken.   

(Wordt vervolgd.) 

Hielke de Vries. 

 

 
Nieuwsbrief van de classis 
Jaargang 2025 - Nummer 3 
 
 
Er is niets nieuws onder de zon. 

 
dan is het altijd iets dat er sinds  
lang vervlogen tijden is geweest.  
(Prediker 1:9-  

 
Kijk, iets nieuws! 
De lente is de tijd om iets nieuws te beginnen, dat op zich is niet nieuw. De bomen 
worden groen, de vogels bouwen een nest en mensen voelen vlinders in hun buik. Daar 
horen ook nieuwe initiatieven voor de kerk bij, en daar geef ik u bij dezen graag een hele 
rij van mee.  
 
Nieuwe ideeën voor het jeugdwerk 
Om te beginnen is er op donderdagavond 8 mei in Heerenveen een inspiratieavond voor 
het jeugdwerk. Onze eigen werkgroep heeft samen met Roetz (het oude YMCA) een mooi 

en een korte opening gaan we aan de slag in twee workshoprondes, waarbij je kunt 
kiezen uit:  

ermee kunt doen; (3) Godly Play  over Bijbelverhalen en hoe je die verrassend dicht bij 
kinderen kunt brengen; (4) Focus op pubers!  over die mooie leeftijd en die prachtige 
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daar met kinderen kunt doen. 
We beginnen om 18.30 uur voor wie mee eet en om 19.15 uur voor wie alleen opening en 
workshops mee wil doen. Het adres is Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 
Heerenveen, op tien minuten loopafstand van het station. Wie meer wil weten of zich aan 
wil melden kan terecht bij Dorette van Houten (d.vanhouten@planet.nl). Of zoek op de 

 
 
Nieuwe ideeën voor Groene Kerk 
Groene Kerken Fryslân organiseert op zaterdag 10 mei samen met Solidair Friesland een 

de kerk nog wat groener te maken. Van 10.00 tot 15.30 uur is er een programma op 
Foarwei 45 in Kollumersweach. De toegang is gratis, informatie en aanmelden kan bij 
gkf@solidairfriesland.nl. Graag zelf een boterham meenemen voor de lunch. Drinken en 
soep worden geregeld..  
 
Nieuw mailadres van de classis 
Het lijkt maar een kleinigheid, en toch is een mailadres vaak het begin van een 
verhelderend antwoord of een goed idee. Dat geldt zeker voor het adres van onze classis, 
waar onze scriba ervoor zorgt dat u of een goed antwoord of een goede doorverwijzing 
krijgt. Dat mailadres zit nu prettig vast aan onze website en luidt: scriba@classisfryslan.nl. 
Zeker voor de scribae van de gemeenten is dit een adres om ingelijst naast de PC te 
hangen. 
 
Nieuwe mogelijkheden voor kerkelijk werkers 
Zoals u wellicht her en der hebt gelezen komen er nieuwe mogelijkheden voor kerkelijk 
werkers in onze kerk. Het duurt nog wel twee jaar voordat het aangenomen plan ook 
uitgewerkt en van kracht is, maar dan krijgen kerkelijk werkers en kerkelijk jeugdwerkers 
eindelijk de plek die hen toekomt. Maar dat geldt uiteraard alleen voor wie ook écht 
kerkelijk werker is: de controle hierop wordt scherper. Daarom nodigen we alle niet 
geregistreerde kerkelijk werkers, jeugd- en opbouwwerkers uit voor een avond waarop 
we de mogelijkheden verkennen om de zaak af te ronden. De avond is op 3 juni om 19.30 
uur in de Oerdracht in Joure en aanmelden kan tot 19 mei bij scriba@classisfryslan.nl.  
 
Nieuwe voorzitter CCV 

te maken heeft. Daarom vallen brandweermannen, tandartsen en visitatoren ook vaak zo 
mee als je ze in het echt tegenkomt: ze zijn er om problemen te voorkomen en te 
verhelpen, niet om problemen te maken. Visitatoren zijn bemiddelaars. Daar waar een 
kerkenraad  er even niet uitkomt met elkaar, proberen zij de zaak weer vlot te trekken. En 
deze ploeg bemiddelaars heeft sinds kort een nieuwe voorzitter: dr. Alco Meesters. Op 
zondag 11 mei wordt hij om 14.00 uur als predikant in algemene dienst aan onze classis 
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verbonden in de kerk van Steggerda, waar hij ook gewoon gemeentepredikant blijft. U 
bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. 
Vertrekkend voorzitter ds. Idske van der Pol neemt afscheid in de vesper voorafgaand aan 
de classis op 22 mei. Ds. van der Pol is bij veel zaken in onze classis intensief betrokken 
geweest en heeft vooral ook haar ploeg bemiddelaars geleid en de nieuwelingen onder 
hen ingewerkt en opgeleid. De vesper begint om 19.15 uur in de Martinikerk, 
Breedeplaats 2 in Franeker. Ook het eerste deel van de classisvergadering zelf is de 
moeite waard om bij te blijven. Er is o.a. een presentatie van Godly Play, een mooie 
gelegenheid voor wie de inspiratiedag voor het jeugdwerk heeft gemist. 
 
Nieuwe afspraken voor Veilige Kerk 

mee geweest. Op de website van de landelijke kerk staat een handig overzicht (zoek daar 
een 

vertrouwenspersonen voor wie de eigen gemeente er geen heeft. Op die manier moeten 
we een heel eind komen met elkaar. 
 
Nieuwe website Tsjerke en Media 
Al jaren zendt Omrop Fryslân op zondag een kerkdienst van een gemeente in onze 
provincie uit. De werkgroep die dit verzorgde is nu de Stichting Tsjerke en Media. Behalve 
op TV zijn de diensten ook terug te kijken op de website (tsjerke.media). Houdt die vooral 
ook in de gaten: ergens in de komende maanden wordt die helemaal vernieuwd! 
 
Kijk, iets nieuws! 

e ook al 

aan elkaar te vertellen, misschien wel omdat het echt Nieuwe bijna niet in woorden te 
vatten is. Met Pasen proberen we er van te zingen en gaat het als een lichtend vuurtje de 

 
En weer heeft Prediker gelijk: ook dit was al zo sinds oude tijden. Maar juist dat geeft 
moed voor de onze. De Heer die ooit met het project aarde begon, die laat dat ondanks 
alles toch niet los. Het grootste nieuws is dat God nog steeds dezelfde is! 
 
Dat al ons nieuws daar iets van weerkaatsen mag.  
 
Met hartelijke groet, 
 

ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant 

(06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl) 
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Momenteel is de woning van de diaconie, aan De Finne 25 te Langezwaag, 
niet te huur omdat deze wordt bewoond door Oekraïense vluchtelingen

Contactgegevens kerk Langezwaag, Luxwoude , Jonkerslân

Predikant 
Ds. Frans Willem 
Verbaas 

’t Hou 2A  8404 GH  Langezwaag T: 0513 85 69 92 
M: 06 39 51 08 98 

E: dominee@kerklangezwaag.nl 
Koster 
Henk de Vries

Jister 40  8404 GZ  Langezwaag M: 06 29 52 69 72 
E: koster@kerklangezwaag.nl

Ouderling / 
Scriba Rinse Spits 

Schansburg 48  8401 SG  Gorredijk M: 06 22 46 56 71
E: scriba@kerklangezwaag.nl

Ouderling 
Tjitske de Jong

Paradys 1A  8404 BV  Langezwaag M: 06 10 84 44 09 
E: tjitske.dejong.reidsma@gmail.com 

Administratie -
kerkrentmeester
Jan Postmus

’t Hou 28  8404 GJ  Langezwaag M: 06 12 71 02 67
E: facturenkerkrentmeesters@kerklangezwaag.nl 

Bankrekeningnummer kerkrentmeesters: NL10 RABO 0334 6003 08
Ouderling - 
kerkrentmeester
Martine 
Zwaagstra 

’t Hou 5  8404 GH  Langezwaag M: 06 38 69 47 63 
E: martinevansteinvoorn@gmail.com 

Ouderling
Leo Veldman 

Lang’ Ein 4  8404 BN  Langezwaag T: 0513 68 91 01
M: 06 52 63 84 66

E: Veldman.I.m@gmail.com
Diaken/ 
administratie 
diaconie 
Geartsje Cuperus 

’t Hou 28  8404 BN  Langezwaag M: 06 15 36 34 33 
E: geartsjecuperus@gmail.com E:facturendiaconie@kerklangezwaag.nl 

Bankrekeningnummer diaconie: NL39 RABO 0334 6028 90
Diaken
Sietske Hendriks-
Hooisma

Jister 46  8404 GZ  Langezwaag T: 0513 68 89 88
M: 06 27 55 23 53

E: hooisma.sietske@gmail.com
Diaken
Liset Otten

’t Hou 20  8404 GH  Langezwaag T: 0513 68 96 33 
M: 06 82 97 49 25

E: lisetotten@live.nl
Administratie 
begraafplaats
Henk de Vries

Jister 40  8404 GZ  Langezwaag M: 06 21 99 48 91 
E: begraafplaats@kerklangezwaag.nl

Kerkrentmeester 
Erik Zwaagstra 

’t Hou 5  8404 GH  Langezwaag M: 06 42 85 48 27
E: kerkrentmeester@kerklangezwaag.nl

Redactie 
kerkblad
Jelly de Vries

De Nije Sleat 9 8403 BE Jonkerslân M: 06 20 68 15 55

E: kerkblad@kerklangezwaag.nl
Beheer website / 
communicatie
Wietse Bosma

Skoalplein 29  8404 GV  Langezwaag T: 0513 68 99 08
M: 06 45 63 04 63

E: webmaster@kerklangezwaag.nl /E: 
communicatie@kerklangezwaag.nl

Beheer Facebook
Debora 
Zeldenrust

Lang’ Ein 4  8404  BN Langezwaag M: 06 54 91 79 21
E: facebook@kerklangezwaag.nl






